Het is de tweede set (over set 1 praten we niet meer) en we pakken ons eigen spel weer een beetje
op.

Langzamerhand maakt All-rounder Joris weer de belangrijke punten, legt nutty professor Liam de bal
op plaatsen waar de tegenstander niet is en verpletteren huurling Jary en gevaarlijk-op-10 Koen de
onderarmen van de tegenstander.

De set is gewonnen door ons en terwijl underdog Sem, Captain Aron, Tweeling Beentjes en de rest
van het team vol ‘enthousiasme’ (dat straalde er wel vanaf deze keer) stonden te popelen voor de
volgende set, floot de scheids opnieuw zijn fluitje.

Verbaasd keken wij op en hij gaf (voor mijn gevoel 5 minuten na het vorige fluitje van de scheids) het
punt aan de tegenstander (....hoe dan??).

Na wat terechte boze uitspattingen van Leider Marcel speelden we alsnog verder en konden nog net
aan de 2° set winnen.

De derde en vierde set gingen over het algemeen wel
redelijk en we wonnen uiteindelijk met 3-1.

De partijdige scheids (zie afbeelding) heeft ons bijna de
winst gekost, maar een scheids is eigenlijk niet
verantwoordelijk voor het spel en dat was vandaag ver te
zoeken bij ons. Maar wel een compliment voor het
enthousiasme publiek.




