
Croonenburg JA1
KAMPIOEN!!

Nou heeft iedereen een stukje geschreven over het afgelopen seizoen en was er nog één wedstrijd 
over; wat doe je daar dan mee als coach?? Jezelf als vrijwilliger aanbieden, natuurlijk, een taak die ik, 
in dit geval(!) maar al te graag op me neem!

In september met z’n achten gestart in de hoofdklasse, Martijn was en is nog steeds geblesseerd, 
helaas.
Het zou een lastige eerste seizoenshelft worden; met elkaar afgesproken dat we de deze seizoenshelft
zouden gebruiken om ons zelf, zowel individueel en als team, verder te ontwikkelen.
En zo gebeurde het ook: we zijn steeds beter gaan spelen waardoor we uiteindelijk 4e zijn geworden 
van de zes.
Dat betekende wel dat we nét niet naar de topklasse konden doorschuiven, maar niet getreurd; met 
frisse moed zijn we door blijven trainen tijdens de winterstop en waren we klaar voor de hoofdklasse!
Fijn dat Jary een paar wedstrijden heeft meegedaan waardoor we net dat zetje kregen wat we nodig 
hadden!

De eerste twee overwinningen waren klinkend 4-0! Daarna een klein dipje tegen de ploeg uit 
Vleuten(1-3 verlies) waarna we weer 3 winstpartijen achter elkaar hebben neergezet inclusief de 
revanche op Limes!
Tussendoor een offday in Hilversum; deze heb ik als zodanig ook gedeletet, wedstrijdformulier ritueel 
verbrand en uitgestrooid in een hoekje van Sporthal De Bloemen in de hoop dat dit een incidentje 
betrof..

Met nog drie wedstrijden te gaan was het ondertussen dringen geblazen bovenaan de ranglijst; we 
stonden dan nog wel op één maar de hete adem van Limes en vooral Gemini was in de nekjes van de 
“boys”, voelbaar.
Het kwam er dus op neer dat we eigenlijk geen punten meer mochten morsen.
In de volgende twee wedstrijden lukte dat bijna; alleen Compaen wist ons een punt afhandig te 
maken.
Met de laatste uitwedstrijd op het programma stonden we drie punten voor op Gemini; om niet 
afhankelijk te zijn van het resultaat tussen Gemini en Limes was de opdracht simpel: winnen!!

Op het oog ontspannen; maar inwendig onrustig, of was het toch alleen het massaal meegereisde 
publiek wat de zenuwen had(?) gestart met de pot tegen Irene; minder mooi team als de naam doet 
vermoeden, overigens, maar goed, dat terzijde.
Na een aarzelend begin kregen we langzamerhand grip op de wedstrijd; gingen beter serveren, 
passen en het blok zat goed dicht. Ondanks dat wist Irene toch nog dichtbij te komen, 19-20, maar 
daarna werd door Croonenburg orde op zaken gesteld en de set met 25 -22 binnengehaald.
Na deze “opstartproblemen”, daar hebben we wel vaker last van, werden de tweede en derde set 
overtuigend gewonnen: 25 – 18 en 25 – 15. De coach kon naar hartenlust wisselen zodat een ieder 
zijn steentje kon bijdragen aan het kampioenschap!! Fantastisch gedaan, jongens!
Na de bloemen, felicitaties, foto’s en diverse versnaperingen hebben we Bilthoven met een voldaan 
gevoel achter ons gelaten: op naar het volgende seizoen!!



Nu vraag je je natuurlijk af: wie zijn nou toch die spelers zijn die dit succes hebben behaald:
Ik stel ze graag nog even aan jullie voor:
Nummer 1: jolige Joris; ons lachebekje en meest ervaren speler in ons team uitgegroeid tot 
volwaardig passer/loper en al een aantal jaren steunpilaar bij het boegbeeld van onze verenging: H1
Nummer 2 : Ferrari Aron; enthousiaste spelverdeler en diagonaal met voorliefde voor snelle auto’s, 
speelt als zodanig graag uitwedstrijden in Hilversum.
Nummer 4: kranige Koen; de benjamin van het team maar reeds een multifunctionele speler die zijn 
mannetje staat en zich laat gelden!
Nummer 6: degelijke Daan; van Daan kan je, meestal, op aan! Ook sterk in grammatica, overigens.
Nummer 7: listige Liam; creatieve middenaanvaller met diepgang die berekenend speelt.
Nummer 8: slimme Sem; de plaag voor elke tegenstander; door zijn onvoorspelbare manier van 
spelen heeft hij menig tegenstander tot wanhoop gebracht.
Nummer 9: stoere Steven, waar de rest stopt gaat Steven altijd door, de verdediger van het team 
zowel aan het net als in het achterveld! Enig minpuntje; is fan van de verkeerde voetbalclub..
Nummer 25: luidruchtige Luuc; talentvolle diagonaalspeler die alle liedjes op de radio woordelijk mee
kan zingen, altijd gezellig die uitwedstrijden met Luuc in de auto! 
Nummer 29: jumping Jary; hoog, hoger, hoogst dat is op Jary van toepassing; speler van jong oranje, 
veel succes met het vervolg van je “carriere”!

Jongens, alle gekheid op een stokje, we hebben er samen weer een mooi seizoen van gemaakt! Ik wil 
jullie bedanken voor jullie inzet, gedrevenheid en plezier; en ik spreek mede namens Rick als ik zeg 
dat we trots op jullie zijn!

Tevens wil ik alle ouders bedanken voor hun betrokkenheid bij, en inzet voor, het team! Fluiten, 
tellen, rijden  alle taken waren in een mum van tijd geregeld en verdeeld! Enne,  welk team heeft er 
nu een eigen fotograaf(volleybal.dekahns.com)??? Jeroen bedankt hiervoor!

Marcel


